
   

 

 

 

 

Nieuwsbrief           December 2019 

 

Terugblik,   

 

Het jaar 2019 ligt weer bijna achter ons. Voor de zorgboerderij weer een jaar waarin 
we veel deelnemers mochten ontvangen. Met elkaar is het altijd een gezellig 
samenzijn.  

Op de boerderij zijn er het hele jaar door verschillende soorten activiteiten onder 
andere afhankelijk van de seizoenen. Het is mooi om te zien hoe alles wat in het 
voorjaar in potjes opgekweekt wordt, groeit en daarna geoogst kan worden.  

We kijken terug op een hete droge zomer. Na een mooi najaar is het nu momenteel 
een zachte winter en zijn we veel binnen, dit heeft ook zijn gezelligheid. Als het weer 
het toelaat gaan we buiten wandelen en is er na het middageten de groepswandeling 
naar de stal.  

Dit jaar mochten we 18 nieuwe 
deelnemers verwelkomen! Onze 
ervaring is dat zij zich snel thuis voelen 
op de zorgboerderij en vanzelf 
opgenomen worden in de groep. Er is 
altijd wel een passende dag-invulling te 
vinden die afgestemd is op eigen 
voorkeur.  

Anderzijds zijn er 22 deelnemers waar 
we afscheid van hebben genomen. Dit 
door verhuizing naar een zorginstelling, 
ziekte of overlijden. Bij het ouder worden 
zien we duidelijk de achteruitgang en de 
gebrokenheid van het leven.  

 

Voor de kerstdagen was er per dag een 
wat uitgebreidere maaltijd. Er wordt een 
kerstverhaal voorgelezen, we zingen 
samen en zitten wat langer aan tafel.  

 



 

We hopen in het nieuwe jaar weer klaar te staan voor de 
deelnemers. Het is mooi en dankbaar werk om hen 
zolang als het gaat een fijne dag te bieden. 

We willen ieder hartelijk bedanken voor het 
vertrouwen en de goede onderlinge contacten. We 
hopen de kracht, wijsheid en liefde te krijgen, om 
ook in 2020 de deelnemers weer te mogen 
ontvangen en hen de zorg te geven die nodig is.  

 

 

 

Allen een goed 2020 toegewenst! 

 

Team zorgboerderij Landleven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


