
 

 

  

 

 

Nieuwsbrief juni 2022 

 

Voorjaar in de kas en de tuin 

 

Het is en blijft altijd weer prachtig om te zien hoe alles 

groeit en bloeit. De kas ligt er keurig verzorgd bij. Er 

staan van allerlei soorten groenten, kruiden maar ook 

fruit zoals aardbeien en druiven. Het is snel lekker 

warm in de kas, wat voor de deelnemers die aan de 

tafel zitten om de kweekpotjes te vullen aangenaam 

is. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Alles is even mooi om te zien, maar dit komt niet vanzelf. Voor het zover is, is er al veel werk 
gedaan en het blijft zijn onderhoud nodig hebben. Een groot deel van de vrijwilligers is hier 
actief mee bezig met hulp van deelnemers, wat veel voldoening geeft!  

 

 

 



Wat foto’s die de sfeer en de bezigheden op de zorgboerderij laten zien:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De werkplaats 

 

Een vrijwilligster vertelt: 

“De werkplaats is het domein van de mannen. We hebben 

een heleboel gereedschap er zijn veel activiteiten 

mogelijk. 

Na de koffie starten de werkzaamheden. De deelnemers 

worden zoveel mogelijk gestimuleerd om iets te doen. 

Maar zomaar rustig erbij zitten kan ook. 

De een gaat figuurzagen en daarna verven, een ander wil 

graag “houtbranden”. Schilderen, zagen, timmeren of iets 

knutselen, het kan elke week iets anders zijn. Als er een 

”groot karwei” is zoals een tuinbank opknappen, proberen 

we dat buiten in de zon te doen.                                                                                        

Het is ook mooi om te zien hoe we elkaar helpen: zomaar 

even iets vasthouden voor de ander…….  

 

 

Regelmatig komt er een deelnemer even langs om te 

kijken, een praatje te maken of soms ook advies te 

geven. Het is een gezellige drukte in de werkplaats. 

Halverwege de ochtend is er een rustmomentje om een 

smoothie te drinken. Eigenlijk is daar geen tijd voor;” 

we zijn veel te druk bezig.” 

Ook aan het eind van de ochtend, als we nog een spel 

willen doen, is het moeilijk om te stoppen met “het 

werk”.  Een ochtend in de werkplaats is zo om.”                                                                                                           

 

 

 

 

 



Het Terras 

Veel plezier beleven we van het ruime terras met het mooie uitzicht op de wei en de dijk. Als 

het enigszins kan zitten we buiten voor het koffie drinken en de verschillende activiteiten. 

Maar ook gewoon rustig alleen zitten of samen is bij mooi weer heel aangenaam.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“De buitenmannen” hebben het bord weer goed zichtbaar gemaakt.  



Tot slot, 

Joan van der Gouwe was vorige week 12,5 jaar in dienst van de zorgboerderij. Als 

verrassing werd er smorgens een bos bloemen en een cadeau overhandigd door Flory. 

Haar inzet, gezelligheid, humor en optimisme maar ook haar echtheid en de serieuze 

gesprekjes met de deelnemers worden erg gewaardeerd. We wensen haar al het nodige 

toe en hopen dat ze nog jaren dit werk mag blijven doen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijk groet, 

Team zorgboerderij 

Landleven 


